
Op 17 mei 2024 stond op de strandopgang van Castricum een indrukwekkend kunstwerk:

zeven levensgrote silhouetten van de bemanningsleden van een op het Castricumse strand

neergestorte Lancaster bommenwerper. In aanwezigheid van nabestaanden en militairen van

de Royal Air Force was dit kunstwerk  overgebracht uit Engeland. Dit extra eerbetoon naast het

al aanwezige stenen monument met de namen van de 7 omgekomen mannen maakte diepe

indruk, en leidde tot de breed gedragen wens: Laat dit monument vóór 17 Mei 2026 permanent

terugkeren!

De gemeente Castricum steunt dit initiatief en zet zich in voor praktische zaken als het

inpassen in de voor de winter '25/'26 geplande herinrichting. Helaas ontbreekt het nog aan het

grootste deel van de benodigde fondsen. Het Comité 4 en 5 Mei Castricum heeft hiervoor nu

een actie opgezet. Help mee dit monument mogelijk te maken. Doneer via de QR code, maak

uw gift over aan de Stichting Oud-Castricum (z.o.z.), of neem contact met ons op voor meer

informatie en overleg. Elke bijdrage telt!

Voor meer details, zie achterzijde! Of mail naar info@4en5meicastricum.nl

Lees meer

en doneer!

STANDING

WITH GIANTS

Uniek eerbetoon!



Sinds 17 Mei 2018 staat aan de strandopgang Castricum een monument met de namen van de

7 bemanningsleden van een britse bommenwerper die exact 75 jaar eerder werd

neergeschoten boven de duinen bij Castricum. Het toestel was op de terugweg na de

beroemde aanval op de Roerdammen, en crashte op het strand, waarbij de gehele bemanning

omkwam. Alle 7 zijn begraven op de Britse militaire begraafplaats in Bergen.

Dit monument is tot stand gekomen dankzij de niet aflatende inspanningen van Jan van Dalen

en zijn dochter Mariëlle, uit Broek op Langedijk. (voor meer info, zie www.dambusterblog.com)

Een aantal jaar geleden startte de Britse kunstenaar Dan Barton het project "Standing With

Giants", bestaande uit levensgrote silhouetten in plaatstaal, als symbool voor de vele

omgekomen militairen in de strijd om Europa te bevrijden van de Nationaal-Socialistische

terreur. In Engeland en Frankrijk hebben deze silhouetten, meestal tijdelijk, hun plek reeds

gevonden. Als eerbetoon aan de 55.000 omgekomen bemanningsleden van RAF Bomber

Command koos Barton bij toeval de bemanning van de bij Castricum gecrashte Lancaster. Een

unieke kans om de mannen naast hun naam ook weer

een gezicht te geven. (zie www.standingwithgiants.co.uk)

Inmiddels is besloten dat aankoop van de silhouetten in Engeland, en transport naar Nederland

te duur gaat zijn, en streven we naar aanschaf van digitale bestanden en lokale productie. Om

definitieve plaatsing te realiseren zal in totaal ruim € 20.000,- nodig zijn. Dit willen we via

crowdfunding en middels samenwerking met een aantal grotere donoren en fondsen bij elkaar

krijgen. Onder andere Strandpaviljoen Deining is zeer actief betrokken, waardoor ook al een

aantal strandondernemers hun medewerking hebben toegezegd.

Óók bijdragen? Gebruik de QR code voor uw donatie, of neem contact op als u op een andere

manier (in natura) zou willen ondersteunen. Voor grotere donaties kunt u gebruikmaken van de

ANBI-status van historische vereniging Oud-Castricum.

Donaties kunt u ook direct overmaken op:

NL43INGB0112748651, t.n.v. Stichting Oud-Castricum

o.v.v. Monument SwG Castricum 

Waarom, en hoe maken we dit mogelijk?


